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Utrecht, 16  januari 2014 

Beste deelnemers aan de voettocht, 

 

Een voorspoedig en spiritueel 2014 gewenst! 

Aan het begin van dit nieuwe jaar willen wij jullie graag informeren over de stand van zaken 

m.b.t. onze voettocht. Er hebben zich tot nu toe 18 mensen opgegeven. Het merendeel 

daarvan komt uit Utrecht e.o., maar er zijn ook deelnemers uit andere parochies. 



Omdat we nog niet aan ons maximum zitten, gaan we nog even door met de publiciteit 

binnen onze kerk. Ook willen wij jullie de mogelijkheid bieden, iemand uit jullie familie- 

en/of vriendenkring mee te nemen. Dit om het open karakter van de pelgrimage te 

onderstrepen. Kijk dus nog even rond in je eigen kring of er belangstellenden zijn. 

 

Voorlopige lijst van deelnemers 

- Else Beereboom-Engelhart, Utrecht 

- Nannie Beernink, Geldrop 

- Anton Hijlkema, Utrecht 

- Sjouktje Hoeksema, Utrecht 

- Eveline Jansen, Utrecht 

- Margot Kersaan, Culemborg 

- Fem Kruis, Utrecht (alleen 1e dag) 

- Toos Mugge, Geldermalsen 

- Evert Mulder, Leusden 

- Wim de Rijk, Hengelo 

- Ellen van der Steen, Utrecht 

- Karlien Veldhoen-Symons, Mijdrecht/Wilnis 

- Ronell Veldhuis, Utrecht 

- Cas van der Woude, Tienhoven 

- Dorien van der Woude, Tienhoven 

- Nel Wijker, Utrecht 

- Jannie Verheul, IJhorst 

- Rudi Giskes, Dordrecht 

 

Meer informatie over het programma 

We zijn intussen weer een flinke stap verder met de invulling van het programma.  

Geïnspireerd door Ronell Veldhuis gaan we kijken of we jullie elke dag met 1 of enkele 

vragen op pad kunnen sturen. Wie weet wordt er ook een stuk(je) in stilte gelopen…. 

Praatmomenten, meditatieve momenten, stilte-momenten….. 

Op de dag van ons vertrek, zondag 11 mei, beginnen we met een morgengebed in de 

jubilerende Gertrudis-kathedraal. De aartsbisschop van Utrecht, mgr. Joris Vercammen, zal 

onze groep dan met de zegenbede wegzenden. 

Op de avond van de eerste wandeldag zal pastoor Annemieke Duurkoop ons in de priorij 

Emmaus het een en ander vertellen over wat Willibrord nu voor ons kan betekenen. 



Tijdens de 2e wandeldag worden wij in Kockengen ontvangen door pastoor Friedl Schwenk. 

Deze pastoor woont bij een oud (Rooms-)Katholiek schuilkerkje.  

In de pastorie zijn hele bijzondere dingen te zien, zoals glas-in-lood-ramen waar alle 

vroegere pastoors op staan, en wanden die zijn voorzien van prachtig beschilderd linnen. 

Ook het kerkje zelf is zeer de moeite van het bekijken waard. 

Behalve het kerkje in Kockengen komen wij tijdens de voettocht nog langs verschillende 

andere bijzondere kerken. Welke dat zijn, blijft nog even een verrassing. Wij hopen van elke 

kerk een stempel voor ons stempelboekje te ontvangen. 

Op één van de avonden dat we in het Groene Hart bivakkeren, zullen we enkele van de vele 

legenden over het leven van Willibrord  ten gehore brengen. 

In Leiden, waar wij de 4e wandeldag aankomen na een vaartocht over de Oude Rijn, wacht 

ons een ontvangst door de Oud-Katholieke parochie aldaar. Pastoor Paul Brommet leidt ons 

rond door het kerkgebouw met zijn bijzondere fresco’s van Chris Lebeau. 

Het avondeten in Leiden belooft een bijzondere ervaring te worden. We zijn te gast in het 

restaurant van de sociëteit van de Leidse studentenvereniging Augustinus. De sociëteit 

bevindt zich in een monumentaal pand aan het Rapenburg. 

Die avond volgt ontspanning in kasteel Oud- Poelgeest, ons slaapadres. We doen dat met 

een douche, en wie weet voor sommigen een bad en een sauna, en het voorlezen van een 

verhaal van Jan Wolkers, die zijn jeugd in Oegstgeest heeft doorgebracht. 

Onze 5e en laatste wandeldag begint met een korte wandeling naar het Groene of 

Willibrord-kerkje aan de rand van Oegstgeest. Daar hebben we een kort morgengebed 

waarin pastoor Paul Brommet zal voorgaan. 

De laatste kilometers van onze pelgrimage brengen ons naar Katwijk aan Zee, de 

uitmonding van de Oude Rijn in de Noordzee, en de Andreaskerk aan de boulevard! 

 

Tot zover de laatste berichten. We’ll keep in touch! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jannie Verheul, M 06 - 24115243, E-mail jannie.verheul@hccnet.nl 

Rudi Giskes, M 06 - 12245151, E-mail rudigiskes@ziggo.nl 

 

Opgave telefonisch of per E-mail bij Jannie Verheul. 
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